
8. Het bijenfeest 

Vandaag was het gek weer. 

Er was zon en er was een grijze wolk. 

Uit de grijze wolk kwam ijs! 

Kleine stukjes ijs. 

Isis was net buiten en toen kwam het ijs. 

Ze dacht: Ren ik naar huis?  

Of schuil ik hier? 

Ineens zag ze een mooie struik. 

Dat is een mooi plekje 

Daar schuil ik. 

De grijze wolk trok voorbij. 

Het werd droog. 

Dat is fijn, dacht Isis 

Nu kan ik weer door! 

Isis ging bij de bijen kijken. 

Ze liep door het weiland.  

Langs een oude fiets. 

De fiets zat vol roest. 

Wat een vies ding! 

Isis zag de weg naar de bijen al.  

Er kwam een bij aan vliegen. 

Hij zag er heel blij uit. 

Dat is leuk zeg! 



Dag bij, hoe gaat het? vroeg Isis. 

De bij zei: heel goed! 

We hebben er kleine bijtjes bij! 

De kleintjes zijn zo lief. 

De bijtjes kruipen vandaag uit hun ei. 

Daarom is het feest! 

Het bijtje zag er blij uit. 

Is het niet veel werk? vroeg Isis. 

Werken is leuk, zei de bij! 

Kom ga je mee? 

Isis ging mee met de bij. 

Het was druk bij de bijenkast. 

Het bijenvolk was in rep en roer. 

Een echt bijenfeest. 

De bijen zongen van: zoem, zoem, zoem. 

Isis zag ook de bijendans. 

Dat was heel mooi en knap! 

Dit was een mooie dag! 

Er kwam ijs uit de lucht. 

En de bijtjes kwamen uit hun ei! 

Isis voelt zich blij. 

Ze kruipt lekker in haar mandje.  

 


