
2. Een plekje uit de zon. 

Vandaag schijnt de zon.  

Isis ligt lekker op de bank 

Daar komt Pilou. 

Pilou wil ook op de bank zitten.  

Zij tilt Isis op.  

Zij zet haar voor de deur. 

Isis voelt zich moe. 

Ik heb slaap, denkt ze. 

Goed, ik ga wel op pad dan! 

Ze kijkt bij de tuin. 

Die plant ken ik niet. 

Die plant was hier nog niet. 

Pappa heeft de plant in de tuin gezet.  

Kijk daar! 

Het gras beweegt. 

Is dat een muis? 

Dat is leuk! 

Isis loopt er heen. 

Maar Isis ziet geen muis. 

Het is de wind. 

De wind beweegt het gras. 

Isis loopt door op het pad. 

Ze loopt voorbij een fiets. 



Daar is een zwembad. 

Isis springt op de rand.  

Ze loopt op de rand van het zwembad. 

Ze loopt om het zwembad heen. 

Daar springt ze van de rand af. 

Hier is mooie plek. 

Een plek om te zonnen. 

Er is een soort bank. 

Isis zit op de bank. 

Ze neemt hier rust. 

Ze zit  in de zon. 

Maar de zon is erg warm. 

Ze zoekt een plekje uit de zon. 

Ze ziet een struik. 

Daar is een mooi plekje uit de zon.  

Ze valt in slaap.  

Ze droomt…. 

Ze droomt van een muis in het gras. 

Ze rent en pakt de muis. 

Dat is een lekker hapje. 

Isis spint van genot. 

Droom maar fijn Isis. 

Jij bent lief! 

 



 


